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Jaargang 6, februari 2023  



 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 5 februari 

10.00 uur: hr. Heeko Kuipers, Rotterdam 

Dienst in Drimmelen 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

 

Zondag 12 februari 

10.00 uur: ds. G.A. v.d. Weerd uit Geertruidenberg 

Dienst in Made 

 

Zondag 19 februari 

10.00 uur: Liturgiecommissie 

Deurcollecte: onderhoud orgel 

Dienst in Drimmelen 

 

Zondag 26 februari  

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries 

Dienst in Made 

 

Zondag 5 maart 

10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland uit Den Hout 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

Dienst in Drimmelen 

 

De diaconale collecten in februari zijn bestemd voor Voedselbank. 

 

Kerkelijke zaken  
 

Het nieuwe jaar is al weer even onderweg. In het laatste kerkblad schreef 

ik over Advent en Kerst. En nu gaan we al weer richting Pasen. In 

februari begint de Veertigdagentijd al weer. Vanaf 22 februari gaan we 

toeleven naar Pasen. Deze tijd vind ik altijd een bijzondere tijd. Voor mij 

is het een tijd van inkeer en van vasten. Ik probeer te matigen met Social 

media en stop met snoepen. Alleen op zondag vast ik niet, dat is een 

feestdag, de Opstandingsdag. Door af te zien van bepaalde zaken en  

meer tijd te besteden aan lezen en bidden is de Veertigdagentijd maak 

je meer tijd voor God in je leven, je leef bewuster naar Pasen toe. Ik heb 

het ook nodig, het zijn voor mij handvatten om niet maar door te blijven 

rennen en er dan tot je schrik achter te komen dat het al weer Pasen is. 



 
 

De vraag is of dat heel erg is, alleen vier je Pasen ook anders, als je er 

heel bewust naar toegeleefd hebt. En natuurlijk hoef dat niet op mijn 

manier. Het kan op verschillende wijzen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd 

hoe u/jij dat doet? Deel het eens met elkaar tijdens de koffie na de dienst 

of op andere manieren. Zo mogen we elkaar inspireren. 

 

In december hebben we als gemeente verschillende activiteiten 

georganiseerd. Activiteiten om elkaar en anderen te ontmoeten en om 

gelijk ook geld in te zamelen. En activiteiten om zichtbaar te zijn in de 

dorpen. De ontmoeting en de gesprekken met mensen zijn waardevol. 

In het klein mogen we iets laten zien van wat ons drijft, inspireert. Ik 

hoop dat we dat ook in 2023 kunnen blijven doen. 

 

26 januari was er weer een SamenSoepen- maaltijd. Met ongeveer 30 

mensen hebben we gegeten in de Molshoop en hadden we alle 

gelegenheid om elkaar te spreken. 

 

Zondag 19 februari is er weer een kerkdienst die voorbereid en geleid 

wordt door de Liturgiecommissie. In deze viering sluiten we weer aan bij 

ons jaarthema “Aan Tafel”. Op welke manier, dat houden we nog even 

geheim. Ik zou zeggen: laat u verrassen! 

 

En op vrijdag 3 maart is er een filmavond in “Ons Dorpshuys” in 

Drimmelen. Welke film we gaan laten zien is nog niet bekend. 

 

 

Op 1 januari las ik een lied voor van ds. André Troost. Dit gedicht sloot 

aan bij de preek die ging over de eerste letter van de bijbel, de Beth. 

Deze letter betekent huis. Het begin van de bijbel, het begin van God 

met mensen begint met een huis. God zorgt voor een dak boven ons 

hoofd, een steun in onze rug en vast grond onder onze voeten. Bij deze 

nog het lied. 

 

Gij dak boven mijn hoofd, 

ik schuil onder uw zegen; 

mijn vuur wordt niet gedoofd, 

mij deert geen ruige regen. 

 

Gij steunbalk in de rug, 

Gij muur om op te leunen, 

al val ik vaak terug – 



 
 

Gij blijft mij ondersteunen. 

 

Gij steen om op te staan, 

geen dag zou ik begroeten 

kon ik op U niet gaan, 

o grond onder mijn voeten. 

 

Gij handpalm om mij heen, 

behoed mij, doe mij hopen, 

Gij dak, Gij steun, Gij steen, 

mijn toekomst doet Gij open. 

 

Een hartelijke groet, 

Griselda Aanen 
 

Agenda 
 

❖ Bijbelkring 1 februari 14.30 in de Molshoop 

❖ Kerkenraadsvergadering 7 februari 14.00 Consistorie Drimmelen 

❖ Bijbelkring 1 maart 14.30 in de Molshoop 

❖ Filmavond 3 maart 19.30 in ‘Ons Dorpshuys’ in Drimmelen 

 

Meeleven 
 

In januari is mw. Aleman verhuisd naar de Volckaert in Dongen. Ze 

woont nu daar samen met haar man. Een ingrijpende beslissing, we 

hopen met haar en haar man dat ze het daar goed mogen hebben. Het 

adres is: Dongepark 1,5102 DB Dongen 

 

Woensdag 25 januari is mw. Nel Bol geopereerd aan haar heup. Nu volgt 

nog een aantal weken van revalidatie. We wensen haar moed en geduld 

bij het revalideren. 

 

In december is mw. Nel Schuller- Polak verhuisd naar Centrum voor 

wonen en zorg Heerma State in Roosendaal. Een ingrijpende beslissing 

voor haar en haar man. We wensen hen sterkte en Gods nabijheid toe.  

Haar adres is: Heerma van Vosstr.75a,4708 AW Roosendaal. 

 

 

 



 
 

Kerkbalans 2022 -Made 
 

De kerkbalans van vorig jaar heeft € 8.645,00 opgebracht. De begroting 

ging uit van €10.500,00. Er werden 89 adressen benaderd en 29 hebben 

helaas niet geregeerd middels een overmaking. Hiermede is het verschil 

wel verklaard. Erg jammer want het geld is hard nodig voor de 

instandhouding van het kerkgebouw en het kerkelijk werk. 

 

Kerkbalans 2023 -Made 
 

Zeer binnenkort zal de kerkbalans 2023 in Made van start gaan. De 

ledenlijst en loperslijsten  zijn door mij bijgewerkt. De lopers kunnen de 

brieven  rondbrengen. Er zullen 77 adressen benaderd worden. 

Antwoordstroken zullen niet meer bij u opgehaald worden. Tijdens de 

coronaperiode is hiervan afgestapt en dit blijft zo. Acceptgirokaarten 

worden door de banken niet meer toegestaan vanaf mei 2023. Deze 

worden dus ook niet meer bijgesloten. Wel wordt er van u verwacht dat 

u spontaan de gelden overmaakt. Dit kan in één keer of in termijnen. U 

kunt de bank machtigen tot maandelijkse overmaking. Op de brief die 

u binnenkort binnen krijgt staat het rekeningnummer vermeld. Stel de 

kerkenraad niet teleur en toon uw verantwoordelijkheid.  

 

Lectoren, bloemengroet en verjaardagen 
 

U heeft vast gemerkt, dat in de kerkdienst de schriftlezingen door 

lectoren worden verzorgd. Harry Elling, Wilma Vellekoop en Eefje Olivier  

zijn de trouwe lezers. Ricarde van Drimmelen moest jammer genoeg 

stoppen, Fouk Snoek was zo aardig haar plaats in te nemen. Hartelijk 

dank allemaal.  

 

Omdat we in deze tijd langer wat  vitaler zijn dan vroeger (65 jaar was 

bejaard), hebben we besloten het bezoekje met bloemen iets later in het 

leven te verzorgen. U krijgt natuurlijk wel een welgemeende felicitatie.  

 

Na de coronatijd is de bloemengroet in de kerkdienst weer in ere 

hersteld. Janneke Voet is bereid gevonden, daarbij te helpen. 

 

Met hartelijke groet, 

Neeltje Hoogstad 

 



 
 

Bijbelgespreksgroep 
 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand komt de bijbelgespreks-

groep bij elkaar om samen in gesprek te gaan over een Bijbelverhaal. 

Iedereen is van harte welkom, of je nu veel of weinig Bijbelkennis hebt, 

of je nu twijfelt of een vast geloof hebt, of je nu makkelijk praat of zoekt 

naar woorden. De verscheidenheid die we als gemeenten hebben, mag 

ook hoorbaar zijn op deze kring. Deze maand komen we op 1 februari 

samen en volgende maand op 1 maart. We beginnen om 14.30 uur in 

de Molshoop. 

 

Uit de Gemeenten  
 

Tijdens de dienst van 4 december in Made vertelde Willy over het 

bedankje van de Stichting Samenloop. Men had een plankje gemaakt 

met daarop de kerk van Drimmelen afgebeeld. 

De kosters van beide kerken zorgden er voor dat de kerstbomen al vroeg 

in de kerken geplaatst werden zodat de kerkgangers er van konden 

genieten. 

 

In de dienst van 11 december werd het overlijden van mw. Nel de Bruin 

- van Dongen, jarenlang een trouw kerkgangster in Drimmelen en in 

Made. Het zal vreemd zijn om tijdens het bidden van het Onze Vader 

niet meer de Katholieke versie uit haar mond te mogen horen. 

 

Op zondag 18 december werd een dorpskerstwandeling georganiseerd. 

In de kerk in Drimmelen bevond zich het koor de Tempeliers dat mooie 

liederen voor het publiek ten gehore bracht. In het dorpshuis was die 

middag een gezellig kerstmarktje, 

Net als de dag te voor in Made waren mensen in de gelegenheid om een 

kerstwensbal van een tekst te voorzien. 

 

Op woensdag 21 december werd wijlen mevrouw Ina Schreinemaker op 

het kerkhof in Oud Drimmelen begraven. Die middag was er ook een 

kinderkerstactiviteit in de kerk in Drimmelen. 

 

De kerkdiensten op 24 december (Drimmelen) en 25 december (Made) 

waren niet rijkelijk gevuld met kerkgangers zoals we gewend waren voor 

de Coronatijd. Gelukkig waren de kerken aangenaam verwarmd. 

 



 
 

Tijdens de oudejaarsvesper dienst in Drimmelen werden 6 overledenen 

(3 gemeenteleden en 3 dorpsgenoten) herdacht. Traditioneel waren er 

ook weer voormalige dorpsgenoten in de dienst aanwezig. 

 

De eerste januari kwamen we als 3 kerken bijeen in de kerk in Made en 

na afloop was er een goed samenzijn in de Molshoop waarbij we ook 

nader met elkaar in gesprek konden komen. 

 

Zondag 8 januari stond de kerstboom nog in de kerk in Drimmelen. 

Gastpredikant Thea Bouwman ging hier op in met haar preek over “nog 

een beetje Kerst” n.a.v. het verhaal over Simeon en Hannah in de 

tempel. 

 

Op zaterdagmiddag 14 januari was er in de Rank in Hooge Zwaluwe een 

start van de actie Kerkbalans met een snertmaaltijd waarbij ook de 

mensen uit Made en Drimmelen uitgenodigd waren. Drie mensen uit 

Drimmelen namen de moeite op deze uitnodiging in te gaan. Goed om 

elkaar als 3 kerken ook op deze manier te ontmoeten. 

 

Ds. Schellingerhout ging op 15 januari voor in Made. In zijn preek had 

hij over het verdwijnen van Christelijke waarden in Nederland. Hij 

pleitte voor een terugkeer naar een leven naar Gods hart. 

 

Zondag 22 januari was oorspronkelijk een dienst met de 5 

Heiligenparochie gepland i.v.m. de zondag van de oecumenische 

eenheid. Dit kon geen doorgaan vinden. Hiervoor kwam een dienst in 

Drimmelen waarin Griselda voorging. Ze had voor deze zondag materiaal 

gebruik dat aangeleverd was door Raad van Kerken die geput had uit 

de traditie van de kerken uit Minnesota (USA). Samen bidden is een van 

de pijlers van de kerk. Het maakt één en brengt het besef dat we één in 

Christus zijn. 

 

Aan het begin van de dienst werden de opbrengsten van de 

speculaasactie ( € 552,50) en de kerstmarktactiviteiten ( € 576,50) aan 

de kerk overhandigd. Met dank aan de vele mensen die dit hebben 

mogelijk gemaakt.  

 

Groet, Louis van Suijlekom 

  



 
 

Psalmmoment 
 

Frans’ brief vanuit cel 91 

“Wat zou ik graag nog eens een bakkie 

koffie met slagroom komen drinken, of met 

de brik schapen wegbrengen; maar ja, dat 

zal wel nooit meer gebeuren. God had het 

anders met mij geschikt.”  

 

Deze woorden schrijft Frans van de 

Berghe uit cel 91 van de strafgevangenis 

in Utrecht, in juli 1942 aan zijn oude 

buren. Hij is dan 24 jaar oud. Aan het 

eind van zijn opgewekte brief citeert hij 

uit de psalm die correspondeert met zijn 

cel: psalm 91. 

 

“Wie in de beschutting van de Allerhoogste 

woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkend, zegt tegen 

de HEER: “Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.” 

 

Zou hij zich eraan vastgehouden hebben toen hij gearresteerd werd op 

de grens van Frankrijk en Zwitserland? Op het randje van de vrijheid 

waarvoor hij wilde vechten tegen het naziregime? Toen hij op transport 

werd gezet, terug naar het bezette Nederland? 

 

‘De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die 

overdag op je afvliegt’ 

 

Zou hij de psalm geciteerd hebben toen hij, een maand na het 

schrijven van de brief, meegenomen werd naar de duinen van 

Scheveningen? 

 

‘Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je 

rechterhand, jou zal niets overkomen.’ 

 

De Duitse fusilleren Frans van den Berghe op 19 augustus 1942. De 

woorden uit Psalm 91 zijn de laatste woorden die hij opgeschreven 

heeft. Hij wist – of vermoedde sterk- dat zijn leven er bijna op zat. Dat 

hij gedood zou worden. En toch Psalm 91. En toch.  



 
 

Collecten 
 

Made 

04 dec. Kerkvoogdij   € 32,90 

  Kerkvoogdij   € 26,20 

  Diaconie  € 38,50 

 

18 dec. Kerkvoogdij   € 34,00 

  Kerkvoogdij   € 21,20 

  Diaconie  € 31,20 

 

25 dec. Kerkvoogdij   € 57,65 

  Kerkvoogdij   € 23,40 

  Diaconie  € 66,40 

 

01 jan.  Kerkvoogdij   € 52,40 

  Kerkvoogdij   € 45,80 

  Diaconie  € 56,10 

 

15 jan.  Kerkvoogdij   € 35,60 

  Kerkvoogdij   € 24,75 

  Diaconie  € 23,70 

 

29 jan.  Kerkvoogdij   € 49,45 

  Kerkvoogdij   € 35,90 

  Diaconie  € 36,05 

 

U kunt nog steeds collectebonnen bestellen bij kerkrentmeester Dick 

Heil Szn. Bericht hem via 06 51 15 74 43 of dhei@hotmail.com. Na 

bestelling brengt hij de bonnen bij u thuis.  

 

Drimmelen 

27 nov. Stichting Leerhond (D)  € 49,35 

  Kerk     € 53,90 

  Onderhoud kerkhof   € 29,10 

 

11 dec. Kinderen i.d. Knel (D)  € 28,20 

  Kerk     € 33,80 

  Restauratiefonds   € 15,70 

 



 
 

24 dec. Kinderen i.d. Knel (D)  € 57,00 

  Kerk     € 73,80 

  Alg. kerkenwerk   € 37,90 

 

31 dec. Kinderen i.d. Knel (D)  € 49,75 

  Kerk    € 68,50 

  Onderhoud orgel   € 41,55 

 

08 jan.  Diaconie    € 24,15  

  Kerk     € 29,40 

  Restauratiefonds   € 11,50 

 

22 jan.  Diaconie    € 34,95 

  Kerk     € 45,00 

  Onderhoud kerkhof   € 20,66  

 

Diaconiecollecten (gezamenlijk) 
 

In november is gecollecteerd voor Stichting Hulphond Nederland. 

Namens beide gemeenten is een bedrag van € 575,20 overgemaakt. In 

december is gecollecteerd voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie. 

Drimmelen maakte voor dit goede doel € 285,20 over. Made heeft zijn 

bijdrage apart overgemaakt. Zo’n totaalbedrag bestaat altijd uit 

collecteopbrengsten plus aanvullingen door de plaatselijke diaconie(ën).  

  



 
 

Diaconiecollecten (februari 2023) 
 

De opbrengst van de diaconiecollecten in februari komt ten goede 

aan het uitdeelpunt Made van de Voedselbank.  

 

Zoals u in de krant gelezen zult hebben is het aantal mensen dat, met 

aarzeling maar noodgedwongen, een beroep doet op Voedselbanken 

toegenomen; dat gaat ook op voor het uitdeelpunt in Made.  

 

Voedselbanken worden volledig gefinancierd door derden: fondsen, 

donaties van bedrijven en particulieren (in natura of in geld), 

opbrengsten van acties, subsidies etc. Ze draaien grotendeels op 

vrijwilligers en gaan zorgvuldig om met hun financiën.  

 

Bij de voedselbank geldt ook: geen pakket zonder hulpverleningstraject. 

Het verstrekken van voedselhulp is altijd bedoeld als noodhulp, als 

overbrugging in een moeilijke periode. Klanten ontvangen max. 3 jaar 

voedselhulp.  

 

Je komt bovendien niet zomaar in aanmerking: Ben je bijvoorbeeld 

alleenstaand en houd je minder dan € 300,- per maand over voor eten 

en kleding? Pas dan kom je in aanmerking.  

 

“Onze man in Made” bezorgt al meer dan een jaar lang elke vrijdag voor 

ongeveer €50, voedingsmiddelen, meest verse producten, bij het 

uitdeelpunt in Made. De zaken waar hij deze artikelen koopt kennen 

hem en ook het doel waarvoor hij komt. Hij krijgt vaak korting of wat 

extra.  

 

Die €50 per week wordt opgebracht door kerken uit de omgeving. Het is 

heel mooi om zo met elkaar concreet en structureel de voedselbank te 

kunnen steunen.  

 

Met uw bijdragen in de collecten helpt u dit werk voort te zetten.  

  



 
 

Kerkvoogdij -Drimmelen 
 

Op woensdag 18 januari hadden 2 mensen van de combi KR een gesprek 

met een wethouder en een ambtenaar op het gemeentehuis in Made over 

de ca. 100 (zeer) waardevolle bomen bij de kerk in Drimmelen en op de 

begraafplaats te Oud Drimmelen. Een teleurstelling was het dat er geen 

subsidie verwacht kan worden voor het onderhoud van deze bomen. Wel 

is er een bijdrage van de gemeente mogelijk bij het opstellen van 

onderhoudsplannen door bedrijven. Gepland snoeionderhoud in de 

wintermaanden januari februari zullen nu wel geen doorgaan kunnen 

vinden. 

 
Vrijwillige bijdragen 

29 november   € 150,00 

23 december   € 500,00 

26 december   € 400,00 

21 januari   € 300,00 

 
Giften 

27 december   € 50,00 

 

Verjaardagen 75+    
 

Onlangs heeft de kerkenraad besloten de verjaardagen te melden van 

75 jaar en ouder. Tot nu toe deden we dat vanaf 70 jaar.  

 

Made 
03 februari Mw. Voet -van Dijke 

09 februari Hr. Spee 

23 februari Mw. Grootte- Penne 

 

Drimmelen 
07 februari Hr. D. de Visser 

16 februari Hr. H. Eland 

21 februari Hr. A.A. den Dunnen 

24 februari Mw. H.C. Eland – Gouwens 

  



 
 

Bijbel- leesrooster februari 2023  
 

  

wo 1 Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen 

do 2 Spreuken 20:11-20 Twee maten 

vr 3 Spreuken 20:21-30 Twee gewichten 

za 4 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen 

   

zo 5 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord 

ma 6 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest 

di 7 Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt 

wo 8 Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert 

do 9 Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt 

vr 10 Matteüs 5:1-10 Gelukkig  

za 11 Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen 

   

zo 12 Matteüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen 

ma 13 Matteüs 5:33-48 Wees volmaakt 

di 14 Spreuken 22:1-8 Een goede naam 

wo 15 Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart 

do 16 Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor 

vr 17 Psalm 24 Hef uw hoofd omhoog 

za 18 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker 

   

zo 19 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk 

ma 20 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat u bent? 

di 21 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde 

wo 22 Matteüs 6:1-18 Bid als volgt 

do 23 Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels 

vr 24 Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden 

za 25 Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 

   

zo 26 Romeinen 5:12-21 Door één mens 

ma 27 Romeinen 6:1-15 In dienst van God 

di 28 Romeinen 6:15-23 In dienst van de gerechtigheid 



 
 

Algemeen 
 
Kerkelijk werker Made en Drimmelen. 

mw. G. Q. Aanen - de Vries 

A39, 2975 BB Ottoland 

tel. 06 36 28 44 91 

e-mail. griselda.aanen@planet.nl 

 

Scriba, Made 

dhr. D. Heil Szn  

Spechtstraat 14, 4921 TP Made  

tel. 0162 -  68 69 23   

e-mail. dhei@hotmail.com 

 

Scriba, Drimmelen 

dhr. L.A. van Suijlekom 

Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen 

tel. 06 15 30 32 16 

email. pkdrimmelen@hotmail.com 

 

Bankgegevens, Made  

Kerkvoogdij    

NL40 INGB 0001 0998 62   

NL49 ABNA 0478 0421 59 

Diaconie 

NL13 RABO 0132 5213 18 

 

Bankgegevens, Drimmelen  

Kerkvoogdij 

NL59 RABO 0373 7073 04 

NL98 INGB 0001 0706 88 

Diaconie   

NL65 RABO 0373 7368 78  

 

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.  

dhr. D. Heil Dzn  

Lignestraat 21, 4921 ET Made 

tel. 06 12 39 85 07 

e-mail. dirkheil@hotmail.com 

 
Website 

www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl 


